
Sfeervolle viering met muziek, verhalen en zang 

Kom samen 
kerst vieren!



Stel je voor: ergens in de buurt waar jij woont, is 
een kampvuur aangestoken. Want als het donker 
en koud is, verlangen we allemaal naar de warme 
en licht dat zo’n vuur kan brengen. Iedereen die 
er is, heeft zijn eigen verhaal … Alleen samen 
houden ze het vuur brandend.

Zoek je rond kerst een moment van 
bezinning? Je bent van harte welkom 
bij onze sfeervolle viering. We luisteren 
naar verhalen, er is muziek en we zingen 
samen. Want dat is wat sinds mensenheugenis 
gebeurt rondom een vuur!

Kom je ook? 
Kijk voor locatie en tijd op 

apgen.nl/kerst 


